






Ik herinner me dat Han Peterman en Kees
Havenaar de primeur hadden betreffende het
ophalen van vuilnis. Samen haalden ze de vuilnis
op in een platte wagen, uiteraard met paard ervoor!
Ik lees in de brochure Woningbouwvereniging
Algemeen Belang 1912 - 1987 dat in 1953 de
vereniging in het molenkwartier de gelukkige
bezitster werd van een moerasgebied dat tot
vuilnisstort diende! Ook moet er een vuilnis -
stortplaats in het Beelaertspark geweest zijn
achter het oude veilinggebouw. Welke stortplaats
er het eerst was weet ik niet. Wellicht zijn er nog
ouderen die het zich kunnen herinneren. Laat je
horen, zou ik zeggen.
In het voorste huis aan de poort, aan de Dorps -
straat, had Jan Vink (de Vink) een schoenmakers -
bedrijfje. Zijn knecht (tegenwoordig medewerker
natuurlijk) was Pleun Reeuwijk.

Mijn hele werkzame leven heb ik aan Nutricia
gewijd. Na de MULO begonnen als kantoorklerk
en na mijn diensttijd bij de Marine werd ik als
enige Nutriciaan gevraagd om de administratie
te automatiseren. Gegevens werden toen
vastgelegd in ponskaarten en vervolgens
gesorteerd en gecontroleerd. Het systeem heette
toen het hollerithsysteem (van IBM). Ik was toen
hoofdoperator.
Vanaf 1972 werd ik voorbereider van een groot
computersysteem. In 1986 werd het systeem
vervangen door pc's. Mijn baan kwam op de tocht.

‘Bode Peterman’
en zijn vrouw 
met paard en
bode wagen in 
de ‘poort’.

De toenmalige salarisadministrateur werd  op
65 jarige leeftijd ongeneeslijk ziek. Ik werd
gevraagd voor de salarisadministratie en jawel,
ook weer van handwerk naar automatisering.
Een zeer boeiende en tijdrovende klus! Toen alles
op de rails stond mocht ik in 1993 naar huis, ik
was toen 58 jaar. 
In september ben ik al weer 15 jaar thuis. Op
woensdagmorgen werk ik met enkele anderen in
het Nutricia Museum. Ook Leen Korbijn is daar
actief. Leen woonde vroeger naast bakker Van
der Heijden, midden in het dorp.    
Na de lagere school is hij naar de ambachtschool
gegaan, zo heette dat vroeger, en heeft een
prachtige carrière opgebouwd in de Technische
Dienst.
Wij praten nogal eens ‘Benthuizens’ met elkaar.
Enkele uitdrukkingen: “Een endje gunne kant
dutop” of “gunterwijd”. Het stukje wat u nu leest,
heb ik geschreven in samenspraak met Leen.

Dit is zo’n beetje mijn verhaal van ‘rondom de
molen’. Er zijn vast en zeker nog oudere
Benthuizenaren die ook veel herinneringen
hebben, maar de idee niet hebben dat ze een en
ander op papier kunnen krijgen. Ook al zijn het
losse flarden, er is altijd wel iemand die er een
verhaal van kan breien.
Met een hartelijke groet,

Wim Mets
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In de laatste oorlogsjaren 1944/45 werd het
dagelijks leven voor de mensen in de grote
steden in het westen steeds moeilijker. 
Door gebrek aan transport -de spoorwegen
staakten- raakten de kolen- en voedselvoorraden
uitgeput, de mensen leden kou en honger. 
In Den Haag was het bovendien gevaarlijk
geworden, sinds de Duitsers in het Haagse Bos
een V2 raket basis hadden aangelegd. Vaak
mislukte een lancering, dan viel de raket terug, of
in een woonwijk, met doden en verwoesting tot
gevolg. Ook waren er nogal eens gerichte
aanvallen vanuit Engelse vliegtuigen op Duitse
doelen in de stad en op de spoorlijn.
Om al die redenen vonden veel ouders het beter
om hun kinderen naar het platteland te laten
gaan, waar het veiliger leek en er nog genoeg
eten was. Ook mijn ouders namen die beslissing
voor hun vier kinderen. Dat moet moeilijk voor
ze geweest zijn, in die dagen wist je immers niet
of je elkaar nog terug zou
zien, de oorlog was nog in
volle gang. Later zou blijken
hoe wijs hun besluit was
geweest: Wij woonden
dichtbij het Haagse Bos en dat
zou niet goed aflopen....
Ik ging het eerste weg, omdat
ik vaak ziek was en
ondervoed raakte. Het adres
hadden mijn ouders via
vrienden, die familie waren
van dominee Bieshaar in
Benthuizen. Mijn zusjes en
broertje zouden een maand
later naar Friesland gaan.

Op een koude januari morgen,
met veel sneeuw, bracht mijn
vader mij op de fiets, met een
koffertje op de bagagedrager
en ik op de slingerende slee er
achter aan, naar Benthuizen.

Zo belandde ik, een stadskind van 11 jaar, in een
dorp waar ik nog nooit was geweest, bij mensen
die ik niet kende. En het ging meteen goed!
De bakkersfamilie Van der Bijl, die mij zo gastvrij
had opgenomen, was een groot, gezellig gezin,
een lieve vader en moeder met vijf kinderen:
Clasien, Geerlof, Arie, Joop en Jannie.
Naast hen woonden opa en opoe Van der Bijl en
tante Neeltje, die het postkantoor runde. 
Verder waren er nog twee interne bakkers -
knechten, overdag aangevuld met één extra en
nog een huishoudelijke hulp.
Voor al die mensen moest gezorgd, gekookt,
gewassen worden. Er was de bakkerij en de
winkel, het brood moest bezorgd, toen nog per
bakfiets.
Er werd in huize Van der Bijl vroeg opgestaan en
door iedereen hard gewerkt, er heerste bedrijvig -
heid en er was voor mij altijd wel iets nieuws te
zien of te beleven; alles anders dan bij ons thuis.

Vanaf de eerste dag waren
Jannie, de jongste van 13 jaar,
en ik altijd samen, zes
maanden lang!
Zij maakte me wegwijs in
huis en in het dorp, bekend
met haar vriendinnen en
andere kinderen. Ze liet me
nooit in de steek.
We deden karweitjes in huis,
aardappels schillen bijvoor -
beeld en dat waren er veel
voor al die mensen. Jannie
had het me geleerd. We deden
boodschappen of bezorgden
brood bij familie, we pasten
wel eens even op de winkel.
Dan mocht je mensen ‘op
hongertocht’ een boterham
geven. Elke dag sneed moeder
Van der Bijl een stapel, vaak
kregen die mensen een bord
eten.
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Dierbare herinneringen
1944 /1945
In dit blad geven wij graag het woord aan personen die niet meer in ons dorp wonen, maar daar wel
dierbare herinneringen aan hebben. 
Louk Attema-van Vliet uit Den Haag is er een van. Zij werd in de Tweede Wereldoorlog in het
gezin van bakker Van der Bijl in de Dorpsstraat opgenomen. Eerder heeft zij al iets geschreven over
die tijd in het boekje Benthuizen 1940 - 1945, in 1985 uitgegeven door de Historische Kring. Op de
pagina’s 39 en 40 staat haar verhaal “Hongerkind in Benthuizen”. 
Het boekje -en ook de herdruk daarvan- is al heel lang uitverkocht. In een meer uitgebreid verhaal
haalt Louk weer herinneringen op aan die tijd. 



We hoefden niet naar school, hadden veel tijd en
verzonnen van alles! We maakten een ‘huisje’ op
de meelzolder boven de oven, je voeten waren
altijd warm daar, we gingen schaatsen en later
fietsen, knapten een hoekje van de tuin op en
speelden in het hooi op de boerderij van één van
Jannie’s vriendinnen.
Op een keer klommen we in de oude, nu
gerestaureerde, molen naar boven. Jongens
haalden -om te plagen- de onderste ladder weg....
Kortom, een onbezorgd en avontuurlijk leventje.
De oorlog leek hier ver, je zag in Benthuizen
weinig Duitse soldaten en geen overvalwagens, er
was geen razzia zoals ik die bij ons thuis had
meegemaakt. Ik werd weer gezond en kwam goed
op gewicht. Zo af en toe werd ik op de grote
weegschaal in de bakkerij gezet!
Op een dag werd dat kalme leventje even verstoord.
Jannie en ik waren naar haar oom Jaap Spijker
gefietst, hij woonde op de molen in de polder. We
gingen brood wegbrengen en we zagen rookwolken
in de verte. ‘s Avonds was er een rode vuurgloed
aan de hemel: De branden na het vergissings -
bombardement op Den Haag, 3 maart 1945.

De volwassenen wisten het al, maar ik begreep pas
goed wat er was gebeurd toen mijn vader
- uitgeput als hij was - de volgende dag kwam
vertellen dat onze woonwijk, het Bezuidenhout
was getroffen, dat ook moeder nog leefde, maar
alles van ons weg was.... Mijn ouders logeerden
daarna tijdelijk in Voorburg en ik bleef gewoon bij
de familie Van der Bijl.
Het werd voorjaar en we gingen fietsen en slootje-
springen. Ook plukten we eens rode tulpen uit een
veld met gele; dachten wij de boer mee te helpen....
Eind april vonden de voedseldroppings plaats;
wat waren die vliegtuigen groot en dichtbij!
En toen kwam eindelijk de bevrijding, 5 mei 1945,
met feest en vreugdevuren; het einde van alle
narigheid. Mijn ouders vonden nieuwe woon -
ruimte en wilden hun gezin weer bij elkaar
hebben. En zo was ik eind juni 1945 weer terug in
de stad en op school. Dat moest wel wennen: In
Benthuizen was ik een echt buitenkind op
klompen geworden!  Ik had het zo fijn gehad.
Benthuizen lag nog, zonder nieuwbouwwijken,
rondom in de groene weilanden, met sloten en
vaarten, dijken en molens: Hollands polder -
landschap zoals het al eeuwen was geweest. 
Het begrip ‘Randstad’ bestond nog niet, niemand
had gehoord van horizonvervuiling of lucht -
verontreiniging, het water in de sloten was schoon
en helder.
Toen besefte ik dat nog niet, maar nu koester ik de
herinneringen aan die tijd en aan mijn verblijf bij
de familie Van der Bijl; ze behoren tot de mooiste
van mijn kinderjaren.

Louk Attema - van Vliet

6 november 1946: even terug in Benthuizen op de bruiloft van Clasien van
der Bijl en Dick Buitenhuis. Op de voorgrond Louk van Vliet en Dien Verheul.
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Anado b.v.  kleinmeubelen
Verkeersschool  Bremmer b.v.
Verkeersschool  Bross b.v.
Aannemingsbedrijf  Gräper b.v.
GB Vastgoed
G. B. Hijdra
Jobarco b.v.
Ir. S. V. Khandekar b.v.
Groentekwekerij  G. J. van der Kooij
Van Leeuwen  Mechanisatie b.v.
Aannemersbedrijf  Van der Meer

Bloem- en interieurstyling Fleur Magnifique

Administratiekantoor  W. Pos

Schoonmaakbedrijf  Pos

Pos-Kaart

Aannemingsbedrijf  Gebr. Schellingerhout

Shell ‘Servicepunt Benthuizen b.v.’

C. van Mourik Holding B.V.

Tuincentrum  Van der Spek

Van Waaij b.v.  Interieurverzorging

Kantoor  Zaal
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